
Avanti kampverslag 2023
Het Avantikamp 2023 was weer een groot succes! Met Disney
outfits in onze koffers gingen we dit jaar naar De Runsvoort
in Helvoirt. Hoe het er dit jaar aan toe ging? Je beleeft het
 mee in dit kampverslag!

We waren vrijdag niet de enigen die de weg op gingen, want wat
was  het  druk!  Veel  files  op  de  Nederlandse  wegen  zorgden
ervoor  dat  we  uiteindelijk  na  3,5  uur  bij  het  kamphuis
aankwamen. Vlug alle spullen uitpakken, en het feest kon echt
beginnen!

Niet veel later kwam ook de bus met zo ongeveer alle kinderen
het terrein op rijden.  Daar werden zij ontvangen door de
kampleiding, getooid in Disney outfit. Bij wie lig ik op de
kamer?  Naast  wie  slaap  ik  de  komende  dagen?  Wat  gaan  we
allemaal doen? Iedereen ging eerst z’n bed opmaken, en daarna
gelijk  maar  lekker  spelen  op  het  grote  grasveld  dat  de
Runsvoort rijk is.

Ruimte genoeg bij De Runvoort

https://avantikorfbal.nl/avanti-kampverslag-2023/


Nadat  we  de  pannenkoeken  die  menig  ouder  gebakken  had,
opgesmikkeld hadden, gingen we beginnen aan het spel om kennis
met elkaar te maken. Daniëlle en Denise besloten hier een
nieuwe en bovenal originele draai aan te geven met een heuse
‘kennismakingsbingo’. De kinderen kregen een bingokaart met
verschillende  vragen  zoals:  Wiens  vader  of  moeder  heeft
vroeger gekorfbald? Wie kan er ook skiën? Wie woont er in
Ypenburg en wie in Oude Leede? Een hele leuke manier om iets
over elkaar te weten te komen en de eerste stemmen werden al
flink op de proef gesteld.

Veel nieuwe leiding dit jaar, waaronder Laurens Post. Hij
bracht veel van zijn herinneringen van vroeger mee naar het
kamp  en  zorgde  daarmee  voor  de  rentree  van  de  piramide-
competitie. Aan de hand van de uitslag van de bingo werd de
beginopstelling van de piramide geformeerd, waarna de kinderen
elkaar het hele weekend voor een potje dubbelschieten konden
uitdagen om een rang hoger te komen. Een groot succes en zeker
voor herhaling vatbaar!

De piramide-competitie in actie



De ranglijst

Zoals elk jaar begon het rond een uur of negen  echt te
kriebelen. Is er vanavond een dropping? En hoe laat? We deden
het dit jaar een beetje anders, maar daar was de spanning niet
minder om. De lange kleding mocht aan, sokken over de broek en
capuchon of pet op, want we zouden vast bossen tegenkomen. Het
werd een zoektocht naar verschillende Disney figuren die in
het gebied waren verstopt. Spannend was het wel, zo in het
donker.  En  liepen  we  wel  goed?  De  richting  werd  namelijk
bepaald aan de hand van Disney vragen.



Sokken over de broek, capuchon of pet op, maar hoe zit het dan
met een gat in de broek?

De zoektocht naar de wigwam van Hiawatha: check!

Zoals elk jaar kregen we bij terugkomst een lekker broodje
knakworst  van  de  nieuwe  keukenploeg.  Dit  jaar  werden  de



heerlijke maaltijden en andere lekkernijen verzorgd door André
Kemp  en  Natasja  Verkamman.  Twee  bakens  van  rust  waar  de
kinderen altijd bij terecht konden voor van alles en nog wat.

De eerste nacht op de slaapzalen was zoals ieder jaar een veel
te gezellige boel, dus veel kleine oogjes aan de ontbijttafel
zaterdagochtend. Het zou een ontzettend warme dag gaan worden,
maar we besloten toch onze plannen door te laten gaan. Het
woord “Hike” is met de jaren een term geworden die de kinderen
vooral laat schrikken, dus kiezen we er sinds vorig jaar voor
om de lange wandeling die we op zaterdag maken vooral niet zo
te noemen.

De kinderen staan hier NIET klaar voor een Hike

Het werd een mooie mix tussen een ruilspel, fotobingo en crazy
88. Met een lijst met 50 verschillende opdrachten, 18 foto´s
en een item om het ruilen mee te beginnen, gingen we op pad.
De ene groep koos ervoor om richting Helvoirt te gaan, een
andere wilde zo ver mogelijk starten in Udenhout. De rest koos
voor het nabij gelegen Biezenmortel. Laatstgenoemde dorp bleek
ondanks de exotische naam weinig bruisend. Veel kon daar niet



geruild worden. Gelukkig konden we ons vermaken met leuke
opdrachten onderweg, die geweldige beelden opleverden. Van de
scenes van het glazen muiltje uit Assepoester en het tonen van
Simba  uit  Lion  King,  tot  het  nieuwste  BWD  nummer  en  een
imitatie van de zeven dwergen. Een verfrissende invulling van
de zaterdag die er ondanks de extreme hitte voor zorgde dat
het een leuke dag werd.



Het stoplicht staat op rood



Deze traktor is groen



Met Avanti is er zelfs in Biezenmortel iets te doen

Bij terugkomst op het kamphuis was er vrije tijd tot aan het
avondeten, wat de fanatiekelingen de gelegenheid gaf om elkaar
uit te dagen voor de piramidecompetitie. De rest vermaakte
zich met andere spelletjes, voetbal, frisbee, springtouwen en
Duckies lezen.



Vier van de zeven dwergen

Na zo’n vermoeiende dag konden we wel een lekkere, voedzame
maaltijd gebruiken. En daar had de keukenleiding voor gezorgd.
Een heerlijke verfrissende pastasalade ging tot het laatste
kruimeltje  op!  “Ik  lust  geen  broccoli”.  “ieeeuw  paprika!”
“thuis eet ik alleen pasta zonder iets.”  Het maakt allemaal
niet uit na zo’n dag, want iedereen at z’n bordje keurig leeg.
En het avondeten sloten we natuurlijk weer af met een paar
klassieke liedjes uit de kampboekjes. De zaterdagavond werd
een ode aan de oude klassiekers met de Koning van Siam en de
Zeppelin als hoogtepunten.



Maar er was meer. Er stonden ook nog twee avondspellen op het
programma  en  de  eerste  was  de  Disney-versie  van  levend
Stratego. De groep werd in tweeën verdeeld en de aanvoerders
van deze groepen werd gevraagd een aantal delen van een rebus
en  een  vlag  te  verstoppen.  Het  werden  drie  potjes  levend
Stratego zoals het hoort te gaan: met strijd, fanatisme en
enthousiasme. Dit werd gevoed door de enthousiast leidende Amy
en Jurgen. Sommige moesten de strijd staken door  blessures in
het slagveld, maar konden gelukkig snel weer worden opgelapt
om het spel te vervolgen.

Bij  terugkomst  op  het  kamphuis  was  het  even  bijkomen,  om
vervolgens verder te gaan met het volgende Disney spel. De
E´tjes gingen alvast lekker naar bed en de kinderen uit de C
en D werden vermaakt met een gevarieerd samengestelde Disney
Triviant. In verschillende categorieën konden punten worden
verzameld  en  het  was  een  leuke  quiz  avond,  geleid  door



quizmasters Mark en Daan, die er een avondvullend programma
van maakten met geinige intermezzo’s.

Quizmasters Mark en Daan met de grote Disney show!

Zondag werden we lekker vroeg wakker, onder het genot van
kletsende  pannendeksels  en  muziek.  Tijd  voor
ochtendgymnastiek, want zondagochtend gaan we lekker sporten!
De  spieren  werden  door  Mark,  Stefan  en  Jurgen  lekker
losgegooid  met  mooie  dansjes,  sprintjes  en  oefeningen.
Iedereen stond er wat slaperig bij, maar kwam er beetje bij
beetje steeds lekkerder in. De toon was gezet voor wat een
lekker warme, maar vooral hele leuke sportochtend zou worden.



Mark, Stefan en Jurgen proberen iedereen sportief wakker te
krijgen

Maar veel kinderen (inclusief Denise en Luke) waren liever
iets langer in bed blijven liggen.

De  verantwoordelijken  voor  de  sportdag  onder  leiding  van



gymjuf Elise hadden zich van hun creatieve kant laten zien,
want de kinderen werden getrakteerd op: Frozen slagbal, Robin
Hood boogschieten, het Aladdin parcours, Disney korfbal en ook
nog een potje voetbal. Het werd een spectaculaire ochtend en
dat kun je terugzien op de foto’s. De gekste sprongen in de
zwembadjes  bij  Frozen  slagbal  werden  gemaakt  om  zoveel
mogelijk punten te behalen en met uitslagen als 31-29 werden
flinke duels uitgevochten. 





Spectaculaire sprong in het diepe tijdens Frozen slagbal

Waar de ochtend nog zo zonnig was, wisten we dat er die middag
weleens een buitje zou kunnen vallen. Na de sportdag was het
dus even uitrusten, lunchen en daarna kon de leiding zich weer
hullen  in  de  Disney  outfits,  want  het  was  tijd  voor  de



vossenjacht.  Het  exotische  Biezenmortel  was  hier  uitermate
geschikt voor, dus daar reisden we met de hele groep naar af. 

Merlijn,  Mickey  Mouse,  Aladdin  en  al  hun  andere  Disney
vrienden hadden een lekker plekje in het dorp kunnen vinden.
Er moest een rebus worden opgelost en de onderdelen van die
rebus konden worden verdiend bij de spelletjes die de leiding
had verzonnen. Dwerg Mark werd tijdens de vossenjacht maar
weer eens geconfronteerd met het welbekende HE-HOOO van de 7
dwergen. Een lied dat bij mening leider en kind voorlopig nog
wel even in het hoofd zal blijven hangen.

Net voordat het met bakken uit de hemel kwam vallen waren we
weer veilig op de Runsvoort aangekomen, waar we ons vervolgens
binnen vermaakten met mening raadsel. Wie wonen er allemaal in
het land van geen idee? En hoe werkt het touwtje ook alweer?
Na een paar potjes weerwolven was het tijd voor het avondeten.
Snack! Daar waren we aan toe; lekker patatjes eten met z’n
allen.

Waar spreekstalmeester Ruben iedereen al een paar avonden had
kunnen behoeden van het oplopen van een compleet schorre stem,
hielp Laurens iedereen er staand vanaf zijn stoel toch aan na
het eten. Een kwartiert lang ‘overal waar we komen’ en je weet
er alles van. We zongen nog wat harder en nog wat harder,
zodat echt heel de omgeving wist wie we zijn en waar we
vandaan komen. Na het eten hadden we weer lekker wat vrije
tijd.

Het was wachten tot het donker werd, want de onvermijdelijke
spooktocht stond op het programma. Luke zorgde bij afwezigheid
van Mirjam voor een griezelig spookverhaal, waarbij er steeds
meer kinderen afdropen richting hun veilige nestje. Zij die
het  spookverhaal  overleefden,  gingen  het  bos  in  voor  de
spooktocht. In dit lugubere bos was de act van Bas en Elise
zoals elk jaar weer spetterend en kon rekenen op veel gegil.
Net als Stefan zijn waterpistool en het touw van Ed. Ook na
deze avond wisten ze in de omgeving dat Avanti er was.



Bibberend kroop iedereen terug in het Kamphuis hun bed in, na
weer een enerverende dag. Na een wederom korte nacht was het
inmiddels maandag. Deze dag kiezen we altijd om lekker te gaan
zwemmen,  een  dagje  ravotten  in  het  water  kan  met  deze
temperaturen namelijk absoluut geen kwaad! Maar wat lag daar
nu in het kamphuis? Een wit laken? Met een lichaam eronder? De
spooktocht was toch al voorbij? Het begin van de knaller van 
de bonte avond: Cluedo! was begonnen en de verdachten waren
bekend. Maar goed, eerst zwemmen.

Het kamphuis veranderd in een plaats delict: CSI Helvoirt

Het was een wandeling van 5 kilometer naar zwembad De Groene
Wellen in Udenhout, maar we hadden al een tijdje niet gelopen
dus dit was geen probleem. Kopmannen Maas en Morris zorgden
voor een lekker  tempo, waardoor we binnen een uur al door de
hekken van het zonovergoten buitenzwembad stapten. “Als we
gewoon lekker muziek luisteren en kletsen tijdens het lopen,
dan gaat het veel sneller”, sprak Maas wijs bij aankomst. Het
werd een topdag, met duikplanken, glijbanen en een mooi potje
waterrugby.  Blijven  smeren!  Blijven  smeren!  Dat  bleef  de
leiding op hameren, maar soms was het niet te doen. Wat scheen



de zon fel!

Met de auto gingen we terug naar het kamphuis en konden we ons
na nog wat spelen klaarmaken voor de laatste keer avondeten.
Een heerlijke combinatie van kip, rijst en boontjes zorgde
weer voor gevulde maagjes. Geen tijd om te zingen na het eten,
want  wat  stond  daar  klaar  op  het  grasveld?  Juist!  De
ongroenings-arena.  André,  Natasja,  Amy  en  Laurens  mochten
plaatsnemen in ronde 1, komkommersjoelen! Op een tafel met
yoghurt  namen  de  leiders  het  tegen  elkaar  op  om  zoveel
mogelijk schijven in elkaars mond te schuiven. Winnaars van de
eerste ronde: Natasja en André! Dit betekende een vrijstelling
voor de tweede ronde.

In  de  tweede  ronde  mochten  Amy  en  Laurens  proberen  een
pingpong balletje in elkaar bekers te gooien. Als dit lukte
mochten ze een bakje onder de theedoek vandaan halen en dit op
het hoofd  van de ander deponeren. Het werd een deceptie voor
Amy, die na afloop van deze ontgroening met de spullen uit
haar haar een overheerlijke pannenkoek kon bakken.

Daarna snel omkleden, want het was tijd voor de bonte avond!
Zouden we er dan eindelijk achter komen waarom Goofy dood
onder dat laken lag? Jazeker. De mannen van de bonte avond
hebben er veel tijd in gestoken en dit kwam allemaal tot een
fantastische verhaallijn samen. Op de verjaardag van Mickey
Mouse kwam Goofy aan zijn einde. Maar waarom? Wie heeft het
gedaan? Wat was het motief? Waar is het gebeurd? Wie heeft het
gezien? Wat was het moordwapen? Het werd een avondvullend
programma, waarbij de kinderen de Disneyfiguren die rondliepen
konden  ondervragen.  Uiteindelijk  bleek  het  dan  toch  die
charismatische Aladdin te zijn! Wie had dat gedacht?



Mannen in witte pakken onderzoeken met de kinderen wie Goofy
heeft vermoord

Het kamp was bijna ten einde, maar nog niet helemaal. Op de
beats van DJ Lukeson braken we nog een keer de tent af.
Feestnummer op feestnummer passeerde de revue en zorgde voor
een beste sfeer en diep in de nacht kwam het feestje pas ten
einde. Tijd voor de laatste nacht in het kamphuis, waar het
nog lang onrustig bleef…..



Feest tijdens de bonteavond

Nog een keer ontbijten dan en ook op de dinsdagochtend hebben
we bepaalde tradities. Hoe ligt de kamer van de jongens erbij?
Van wie zijn al die sokken toch? We kwamen erachter tijdens de
gevonden voorwerpen bingo. Toen we deze hadden afgerond konden
we naar de prijsuitreiking van de laddercompetitie. In de
competitie van de D&E was het Finn Post die er met de winst
vandoor ging. Hij werd op het laatste moment nog uitgedaagd
door zijn zusje Juul, maar die slaagde er niet in om 1 van
haar 2 matchpoints te verzilveren, waardoor grote broer Finn
met een brede grijns zijn trofee kon tonen. Bij de C’tjes was
het minder spannend, de altijd koelbloedige Jurre nam daar de
eerste prijs in ontvangst.



Finn  wint  de
piramide-
competitie in de
categorie E en D

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jurre kroonde zich tot Farao bij de C





Nog een keer lekker ontbijten voor de terugreis naar Pijnacker

Lieve, lieve, lieve kinderen. Wat hebben we weer genoten dit
kamp. Het was weer een feestje om deze vijf dagen met jullie
op pad te zijn geweest en we hopen jullie volgend jaar weer te
zien! En voor de kinderen die dit jaar voor het laatst waren,
bedankt  voor  de  mooie  herinneringen  die  jullie  ons  als
kampleiding  hebben  gegeven.  Wat  een  fanatieke,  trouwe
kampgroep waren jullie. Altijd konden we op jullie rekenen als
we weer op kamp gingen en gingen jullie voorop in de strijd
als we spelletjes organiseerde.

Voor de rest: we zien jullie graag volgend jaar weer voor
opnieuw een onvergetelijk Avantikamp.

Hier vind je alle foto’s

Tot snel!

https://photos.google.com/share/AF1QipPBG_LcjDSwgANc91hKBrronIxdu1CLgIp9os2Qt2tzP68CXIRUqusap3-CQ1CehA?key=Y1poUHg0OGt1QmU4WFl5eW1QRTlrZ2RLX3NiRklB

