
Avanti/Post  Makelaardij
Kampverslag 2025
Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar het eerste
weekend van de zomervakantie waren wij weer op Avantikamp. We
kunnen jullie alvast verklappen; het was weer geweldig! Wat we
allemaal  beleefd  hebben,  kunnen  jullie  nu  lezen  in  een
kersvers kampverslag!
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Vrijdagmiddag kwamen we aan in Loon op Zand. We zaten in
hetzelfde  Kamphuis  als  afgelopen  jaar:  Kampeerboerderij  de



Binnenheide.  En  dat  betekende  dus  ook  dat  er  weer  twee
legertenten opgezet moesten worden. Waar dit vorig jaar een
ingewikkeld project was dat wel uren leek te duren, stonden de
tenten dit jaar gelukkig lekker snel.

Wat gelijk opviel toen we het terrein opkwamen, is dat er het
een en ander was veranderd. Er waren opeens boompjes gegroeid
op de plek waar vorig jaar de jongenstent stond en de goaltjes
op het voetbalveld waren ook verdwenen. Gelukkig hadden we
genoeg tijd om hier mooie oplossingen voor te bedenken.

Vlot  hierna  mochten  we  de  eerste  kinderen  ontvangen.  De
spullen werden de slaapplaatsen ingegooid, de bedden werden
vluchtig opgemaakt en het spelen kon beginnen. Iedereen kon
weer ontdekken wie er dit jaar allemaal meegingen op kamp, wie
je nog kende van vorig jaar en wat de nieuwe gezichten waren.

Tijd voor het avondeten op de vrijdagavond. Vele ouders hadden
weer hard hun best gedaan om ons van stapels zelfgemaakte
pannenkoeken te voorzien. Een heerlijk voedzame maaltijd waar
je wel weer een avondje op vooruit kunt. Op het programma voor
de avond: de kennismakingsspelen en de dropping.

De  kennismakingsspelen  onder  leiding  van  Daan  en  Daan
betekende ook gelijk de eerste kennismaking met het thema van
dit jaar: Expeditie Avanti! De bandanas werden uitgedeeld en
via allerlei spelletjes werden de nieuwe gezichten gekoppeld
aan de ervaren kampgangers en vice versa. Het knuppeldoolhof,
levende piramide en het natekenen van verschillende personen
op het kamp, zorgden onder andere voor het eerste vleugje
hilariteit.





Eenmaal kennis gemaakt ging iedereen weer lekker het veld op
om te spelen en nam de leiding de tijd om de groepjes voor de



dropping te smeden. Altijd weer een spannende activiteit zo op
de eerste avond van het kamp; een dropping zorgt altijd weer
voor mooie verhalen. En dit jaar werd wel een heel magische
editie,  want  de  oudste  groepen  werden  op  een  wel  heel
sprookjesachtige  plek  gedropt.

Oog in oog met de Efteling, zo rustig hadden we het daar nog
nooit gezien. Het voetpad langs het attractiepark zorgde voor
veel herkenbare plekken voor de meeste kinderen, maar hoe ver
waren we wel niet van het kamphuis dan?!?!?!?!





Diep in de nacht kwamen de laatste groepen thuis en was het
laatste plukje leiding nog wakker om ook deze kinderen van een



heerlijk broodje knakworst te voorzien. Die hadden ze wel
verdiend,  want  de  eerste  kilometers  van  het  kamp  waren
gemaakt.

Zaterdagochtend.  Goedemorgen  allemaal!  Kamp  is  nu  echt
begonnen. Tijd voor de altijd veelzijdige Hike! Dit jaar in
een iets ander jasje. Het is nog steeds de bedoeling om de
route te ontdekken via verschillende posten in de omgeving,
maar onderweg vallen er nog veel bonuspunten te verdienen.
Alle  groepjes  kregen  namelijk  een  bingokaart  mee,  waarop
verschillende opdrachten stonden die je tijdens de hike kon
doen.





Iedere vorm van Bingo leverde extra punten op, met natuurlijk
als echte kroon op het werk: de volle kaart. Het was dit jaar
ook lekker weer tijdens de Hike, dus konden we weer flink
uitpakken met de Expeditie Robinson achtige proeven die in het
bos uitgevoerd moesten worden. De route leidde ons langs de
eerste balansproeven, de eetproef, katapultschieten en zelfs
vuur  maken.  Een  leuke  kennismaking  met  wat  verschillende
proeven  die  je  tijdens  Expeditie  Robinson  zou  kunnen
verwachten.



Ook de extra opdrachten van de bingokaart werden zeer fanatiek
gespeeld.  Huwelijken  werden  voltrokken,  Freek  Vonk  maakte
meerdere  keren  zijn  opwachting,  de  Sprite  challenge  werd
volbracht,  vreemden  werden  omgetoverd  tot  nieuwe  vrienden



(Zoals  Jan)  en  er  werden  epische  leaders  voor  Expeditie
Robinson gemaakt. Een absolute aanrader om in het gelinkte
foto-album nog even een rondje langs de ingezonden filmpjes te
maken!



Het was ook niet voor niets dat iedereen zo zijn best deed. Je
kon namelijk niet alleen winnen, je kon ook zeker verliezen.



Het team dat de minste punten verzamelde tijdens de Hike werd
verbannen naar Afwasserseiland!!! Als dit het lot van je team
was, moest je na de eerstvolgende maaltijd ALLE afwas doen.
Dit  wilde  natuurlijk  niemand  dus  er  werd  gestreden  om  te
winnen.



Het einde van de middag kon iedereen even lekker tot rust
komen. De beentjes even laten rusten, maar de bovenkamer moest



gewoon door blijven werken. Van tevoren was iedereen namelijk
al geïnformeerd dat de bonte avond dit jaar in het teken stond
van: De Magische Avonturenshow! Hiervoor moest iedereen een
act voorbereiden om tijdens de bonte avond aan het publiek te
vertonen. Om tijdens deze show geen modderfiguur te slaan,
moest je natuurlijk de vrije tijd wel een beetje gebruiken om
je hierop voor te bereiden. Dit werd door veel groepjes vol
enthousiasme gedaan.



‘s Avonds stond er een heerlijke pastasalade op het menu, die
het keukentrio, Natasja, André en Fenna, voor ons had bereid.



Na deze maaltijd werd iedereen gevraagd om zich in de volgens
paklijst ingepakte nette kleding uit de tassen te gaan vissen.
Casino night it is!

En kijk de foto’s er maar op na, wat had iedereen z’n best
gedaan om er netjes uit te zien, en dat levert mooie plaatjes
op. Als je een partner wist te ‘scoren’ om mee te nemen naar
het casino leverde je dat nog 5 extra munten op bij de entree.
Je kunt zien dat ook dit goed was gelukt �

Ook in het casino speelde je weer niet voor niets. De 5
spelers  die  het  hoogste  verliessaldo  hadden,  konden  weer
rekenen  op  een  verbanning  naar  Afwasserseiland!  Naast  de
spellen die je in het casino kon spelen, werd iedereen om de
zoveel  tijd  naar  buiten  gebeld  om  te  kijken  naar  een
titanenduel tussen de leiding. Je kon dan inzetten op wie van
de twee leiders of teams er tijdens dit spel zou winnen en dan
zou je beloond worden met een verdubbeling van je inzet.



Mark  en  Daan  hadden  geluk;  zij  mochten  in  een  onderlinge
strijd uitmaken wie zich het eerst door een bakje vla met
ansjovis had heen geworsteld. Na de volgens Thijmen ‘fumble
van de eeuw’ van Daan ging Mark er met de winst vandoor. Ruben
en Sluwe Vos Bas verrasten vriend en vijand door Milou en Luke
te verslaan tijdens een vliegensvlug parcours.

Er  waren  verschillende  spellen  uit  het  casino  naar  de
Binnenheide gehaald. Zo kon je een gokje wagen bij de levende
fruitmachine, roulette en blackjack spelen en onder andere het
spel waarop het casino nog bijna verlies draaide deze avond:
Corn hole.

Wist je van grote afstand de pittenzak in het gat te gooien,
dan kreeg je 5 keer je inzet terug. ‘Oh ja hoor, laat dat maar
aan Rens over’! De firemaster beet zich in dit spel vast en
liep aan het einde van de avond met een ongekend bedrag aan



winst het casino uit. De jongens uit de C1 van het afgelopen
jaar hadden iets minder geluk. Een groot deel van hen kreeg
maar geen vat op de geluksfactor bij roulette en zij konden
hun  theedoeken  alvast  klaar  gaan  leggen  voor  de  volgende
ochtend.

Na het casino kon iedereen lekker ‘vroeg’ onder de wol; het
kamp  is  immers  nog  lang.  Zondag  beloofde  namelijk  een
intensieve dag te worden. De Expeditie dag stond gepland, met
als toetje van de dag de spooktocht. Het beloofde een pittige
te worden waar je maar beter uitgerust voor kon zijn.

Deze ochtend werden we vredig maar wel vroeg wakker en konden
we ons klaar gaan maken voor de Expeditie dag. Aan de hand van
verschillende raadsels over je leider werden de teams gevormd
en daarna kreeg ieder groepje een plattegrond met een kruisje
waarop je kkn zien waar jouw bandanas waren verstopt. De kleur
van deze bandanas zou de rest van de dag verbonden zijn aan je
team.

Toen de teams eenmaal met bandanas en al uit de knoop gehaald
waren, was het tijd om de vlaggen en shirts te gaan ontwerpen.
Van creatieve geesten Jurgen, Mark, Luke en Milou kregen we
verf,  stiften  en  kwasten  en  konden  we  aan  de  slag  gaan.
Tijdens het maken van de vlaggen en de shirts werd door de
jury al goed gekeken naar de saamhorigheid binnen de teams.



Deze saamhorigheid kon je nog extra kracht bijzetten met een
sterke  yell,  die  je  tijdens  de  teampresentatie  dan  kon



voordragen. Ook in de filmpjes van de teamprestatie is te zien
dat hier zeker werk in is gestoken. Memorabel tijdens deze
presentatie was vooral het geniale optreden van Stefan, Koen,
Luuk, Jasper, Nova, Jente, Jette en Nyve als de Red Bulls,
maar  wat  misschien  wel  het  meeste  bleef  hangen  was  het
ontstaan van de Aars Piraten. (Omdat de vlag van de Paarse
Piraten een beetje om de stok heen sloeg).





Nadat we de lunch achter de kiezen hadden en de groepsfoto
hadden gemaakt was het tijd voor het tweede gedeelte. Na de



inzet van creativiteit was het nu tijd voor brute kracht en
coördinatie tijdens de proeven op de zandvlakte. We trokken de
wandelschoenen  weer  aan  en  liepen  per  team  op  een  lint
richting  de  zandvlakte.  Een  mooi  gezicht  zo  met  de
vlaggendragers  voorop.  

Eenmaal aangekomen kwamen we voor verschillende beproevingen
te staan. Eerst moesten de teams zoveel mogelijk challenges
voltooien die zij blind, gecoacht door teamgenoten, uit het
zand  moesten  vissen.  Vervolgens  kwam  de
zandverplaatsingsproef. Hierbij moesten de kinderen zo snel
mogelijk met handen vol zand richting hun leider rennen om
deze zo veel mogelijk in te graven. De bedoeling was dat hier
een winnaar uit zou komen, maar omdat ieder team op zijn eigen
manier een maas in de wet probeerde te vinden, gingen we over
tot de orde van de dag. �



Iedereen kwam wel een keer in z’n kracht tijdens de Expeditie
dag, want de volgende proef was de evenwichtsproef. Wie het



langst op één been op een houten blokje kon staan en ballen
kon blijven gooien en vangen won deze ronde. We eindigden de
proeven op de zandvlakte door met je team zo snel mogelijk een
parcours af te leggen. Aan het einde van de rit moest je
onthouden waar welke kaart in het zand stond en zo kon je een
volgorde maken. Bas, Thijmen, Freek, Mila, Isa, Rozemarijn,
Florine en Milan bleken de snelsten!

Bij terugkomst op het kamphuis kon iedereen zich weer lekker
opfrissen.  Er  werden  voorbereidingen  voor  de  Magische
Avonturenshow getroffen en iedereen kon op de binnenplaats
genieten van de eetproef van de nieuwe leiding. Fenna en Janne
kregen allerlei ‘lokale’ amuses voorgeschoteld bestaande uit
meerdere ingrediënten. Ieder fout antwoord liet onze groentjes
iets meer lijken op een pannenkoek. �



Nadat de rust op afwasserseiland na het avondeten weer een
beetje was wedergekeerd, speelden we nog een lekker potje



korfbal waarbij de kinderen het opnamen tegen de leiding. De
aanvalsdrang van met name de E’tjes konden waren genoeg om de
zeer bedrijvige voorbeeldprof Luke af te stoppen en zo ging de
jeugd er met de winst vandoor. Tijd voor het avondprogramma!

Want waar Luke op het kamphuis inmiddels aan het spookverhaal
begonnen  was,  voegden  er  zich  in  het  bos  verderop  wat
hulptroepen  bij  de  leiding.  Vorig  jaar  moesten  we  de
spooktocht helaas overslaan door het slechte weer, dus wilden
we er dit jaar graag een schepje bovenop doen. Lars, Pim,
Jona,  Emma  en  Linde  kwamen  de  leidingploeg  een  avondje
versterken en dit zorgde toch wel voor wat extra schrik zo aan
het begin van de spooktocht.





Iets met Otto de ontsnapte patiënt en wie was nou de dirigent?
Achteraf  op  het  kamphuis  kon  iedereen  smakelijk  om  de
avonturen  in  het  bos  lachen  en  waren  er  een  aantal  toch
stiekem wel weer blij dat het voor dit kamp weer achter de rug
was.

Na de spooktocht ging iedereen weer ‘rustig’ naar bed en het
bleef nog lang gezellig rondom de tenten. Alle reden dus om de
maandagochtend maar eens te beginnen met een lekker potje
ochtendgymnastiek. Haal de pannen maar tevoorschijn, want deze
ochtend was het opstaan niet zo vredig. De nieuwe kampspeaker
die we, met hulp van iedereen die een lootje kocht tijdens de
verloting, hebben kunnen aanschaffen, begeleidde de pannen met
een opzwepend deuntje. Loon op Zand kwam er ook op maandag
achter dat we er nog steeds waren!

Nadat Mark, Jurgen en Stefan ons in hun sierlijke pakjes weer
lekker lieten dansen in de ochtend, waar ook de ingevlogen
leiding niet aan ontkwam, was het tijd om te zingen voor onze
jarige  Freek.  Hij  zorgde  uiteraard  voor  een  heerlijke
traktatie die als een lekker toetje na het ontbijt diende.



Zoals we wel vaker doen als we 5 dagen op kamp gaan, trokken
we op de maandag richting het zwembad. Het was weer gelukt om
een buitenzwembad in de buurt te vinden en met een beetje
geluk met het weer beleefden we er een heerlijke dag. De echte
waterratten waren niet uit het water te slaan, een fanatiek
potje waterpolo ontbrak uiteraard ook niet, er werden op het
grasveld spelletjes gespeeld en de duikplank en de glijbaan
hebben ook menig Avantiaan voorbij zien komen.

Na  een  lekker  dagje  zwembad  gingen  we  voor  het  laatst
avondeten we werden verwend met een aan niets ontbrekend bord
nasi en genoten we van een vlaflip als toetje (en kliederden
er ook een beetje mee, zoals je aan de gezichten van Bente en
Ruben kunt zien). En dan konden we ons op gaan maken voor het
slotstuk van het Expeditie Avanti. Bonte avond, tijd vooooooor
de Magische Avonturenshooooow!



Deze show was onderverdeeld in meerdere onderdelen, waarbij
ieder zijn talenten aan het publiek en de jury kon laten zien.



Onze presentatoren Janne en Stefan maakten er een heerlijk
feestje van, maar dat kon natuurlijk niet zonder de geweldige
acts die we hebben voorbij zien komen.



Zo  zagen  we  twee  modeshows,  één  briljante  onemanshow,
moppentappers,  dierengeluiden,  zeehonden,  quizzen,  dansjes,



het alfabet boeren terwijl je met één hand klapt, teveel om op
te  noemen,  maar  de  beelden  en  foto’s  zeggen  genoeg.  Een
heerlijke  bonte  avond  met  een  format  wat  volgens  velen
absoluut voor herhaling vatbaar was. We sloten hem helemaal af
met een disco-bingo. Iedereen kreeg een bingokaart met daarop
allerlei verschillende liedjes. Als je één van deze liedjes
hoorde, kon je alvorens je ging dansen eerst een kruisje in
het hokje zette. Stand-up comedian van de avond Jasper kreeg
het voor elkaar om zijn bingokaart als eerste vol te krijgen
en de avond was compleet.



Na  de  zoveelste  nacht  met  weinig  slaap,  werden  we  weer
allemaal wakker en was het tijd om in te gaan pakken en schoon



te maken. In een recordtempo zette iedereen zijn schouders
eronder  en  waren  we  eigenlijk  vrij  snel  klaar.  Dit  in
combinatie met veel ouders die last hadden van de drukte op de
weg, zorgde ervoor dat we nog tijd hadden voor een mini-disco
op de binnenplaats van het kamphuis. Hierna hadden we ook nog
tijd voor de gevonden voorwerpen bingo en met de laatste keer
zingen uit het liedjesboekje maakten we het kamp compleet.





Afzwaaiend kamp-nestor Stefan schrok ons op met het nieuws
volgend jaar waarschijnlijk niet meer mee te gaan. Toen Evi,
Roos, Mila en Joëlle hier lucht van kregen, gingen zij daar in
een uiterste poging toch nog maar even proberen een stokje
voor te steken.



Wat hebben we weer onwijs genoten van dit fantastische kamp.
Iedereen heeft weer zijn beste beentje voorgezet om er een



groot feest van te maken. 

Een groot woord van dank voor de voorbereiding van de in het
kampboekje genoemde sponsoren, de wervingsacties van Lisette
en Ryan en iedereen die tijdens de verloting lootjes heeft
gekocht die ten goede kwamen aan het kamp.

Jullie hebben er mede aan bijgedragen dat de jeugd weer een
onvergetelijk weekend heeft gehad. Een mooie traditie waar we
trots op zijn. Wij zijn inmiddels ook weer lekker bijgeslapen
en kijken stiekem alweer uit naar volgend jaar.  Dan zullen we
op  vertrouwd  terrein  terugkeren  in  de  Leijgraaf  in
Vorstenbosch. Houden jullie het weekend van 17 t/m 21 juli
alvast vrij in de agenda?

 

Groetjes,, de Kampleiding

(P.S. Kampangers, we hebben dit jaar zo hard geoefend op alle
liedjes om Avanti mee aan te moedigen. Horen we jullie het
komende seizoen ook zo langs de lijn?)




