
Een liefdevol 2026
Hoe lief is Avanti | Post Makelaardij eigenlijk? Een vraag die
zomaar bij je opkomt wanneer de oliebollenlucht al in je jas
is  getrokken  en  je  voor  de  honderdste  keer  probeert  te
bedenken waar je de kerstballen vorig jaar hebt opgeborgen.
Het einde van het jaar is nu eenmaal hét moment om terug te
kijken, vooruit te dromen en vooral: stil te staan bij wat ons
verbindt.  En  laten  we  eerlijk  zijn:  in  een  wereld  waarin
iedereen  meer  naar  zijn  scherm  kijkt  dan  naar  elkaar,  is
verbondenheid soms net zo zeldzaam als een warme training in
december.

Maar hoe zit dat binnen onze eigen club? Hoe lief zijn we
eigenlijk?

Voordat we die vraag beantwoorden, is het goed om even stil te
staan bij wat een korfbalvereniging nu echt is. Natuurlijk
draait het om sport, om doelpunten, doorloopballen en dat ene
moment waarop je denkt dat je nog steeds twintig bent. Maar
een vereniging is zoveel meer. Het is een plek waar je elkaar
ontmoet, waar je samen lacht, samen baalt, samen groeit. Een
plek  waar  kinderen  leren  samenwerken,  waar  ouders  elkaar
vinden langs de lijn en waar vrijwilligers de ruggengraat
vormen van alles wat we doen.

En  soms,  in  bijzondere  of  moeilijke  tijden,  blijkt  zo’n
vereniging goud waard. Dat heb ik het afgelopen jaar zelf
mogen  ervaren.  Van  een  warme  beker  thee  die  je  krijgt
aangereikt wanneer je als fotograaf staat te bibberen langs
het veld (en je vingers zo koud zijn dat je camera bijna zelf
de foto’s moet maken) tot de hartverwarmende steun na het
overlijden van mijn moeder. Kleine gebaren, grote betekenis.
Het  zijn  die  momenten  waarop  je  voelt:  Avanti  |  Post
Makelaardij is niet zomaar een club, het is een gemeenschap.

Maar verbondenheid zit niet alleen in de grote dingen. Het zit
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ook in de kleine ontmoetingen. In een tijd waarin we vaker
onze  telefoon  ontgrendelen  dan  onze  blik,  is  een  simpel
gesprekje  bijna  een  revolutionaire  daad.  Geïnspireerd  door
psycholoog  en  keynote-spreker  Merijn  Ruis  besloot  ik  het
experiment aan te gaan: Nederland een beetje gezelliger maken.
Gewoon door een praatje te maken met een onbekende of iemand
een  compliment  te  geven.  En  geloof  me:  je  krijgt  er
verrassende gesprekken voor terug. Soms zelfs zó verrassend
dat je je afvraagt waarom je dit niet eerder deed.

Merijn schreef er een heerlijk boek over: Wat als we gewoon
gaan.  Over  vertrouwen,  omdenken  en  dankbaarheid.  Over  hoe
geluk soms begint met simpelweg ‘hoi’ zeggen tegen iemand die
je  nog  nooit  hebt  gezien.  En  eerlijk:  dat  werkt  ook
fantastisch  bij  Avanti.

Want ook op onze tribune, in de kantine of langs het veld
ontstaan de mooiste gesprekken. Even niet op je mobiel, maar
oprecht luisteren. Wat houdt iemand bezig? Waar wordt diegene
blij van? Het begint vaak met iets kleins: “Hoe was je dag?”
En voor je het weet, heb je een gesprek dat je nog dagen
bijblijft.

Na al die ontmoetingen durf ik het volmondig te zeggen: Avanti
| Post Makelaardij is een lieve vereniging. Een warme club.
Een plek waar we elkaar zien, echt zien.

Ik wens jullie een liefdevol, verbonden en sprankelend 2026!


