
Foto’s van vroeger – 22
In de vorige editie van de foto’s van vroeger gingen we wel
heel  erg  ver  terug  in  de  tijd  (1965),  maar  ook  in  deze
aflevering hebben we foto’s van een jaartal dat de meeste
leden van Avanti | Post Makelaardij nog niet eens geboren
waren. Het jaartal van deze week is 1975.

Het was het jaar dat het eerste stenen clubhuis van Avanti
werd  geopend  op  25  oktober  1975  door  de  toenmalige
burgemeester  Hempenius.  Hij  verrichtte  de  openingshandeling
met het gooien van een bal door de korf, waaruit de sleutel
van het gebouw neerdaalde. Het clubhuis stond ongeveer op de
plek waar nu de fietsenstalling van Stanislas aan de Sportlaan
is.

Afgelopen zaterdag heeft onze U19-1 in Gorredijk tegen LDODK
gespeeld en daar werd de topscoorder Josse Scheenstra. Zoals
al in het wedstrijdverslag stond is Josse de kleinzoon van Jan
en An Scheenstra die in het jaar 1975 in het eerste van Avanti
|  Post  Makelaardij  speelden.  Uit  archiefstukken  van  het
clubblad  blijkt  dat  in  1975  de  volgende  spelers  in  de
hoofdmacht  van  Avanti  in  de  zaal  zaten:  Cock  Verweij,  An
Scheenstra, Nelleke van der Ende-de Graaf, Janny Verweij, Bram
Post, Rien Rodenburg, Jan Scheenstra en Peter Verweij.

An en Jan Scheenstra hebben in de periode dat ze lid waren bij
Avanti | Post Makelaardij naast het spelen van wedstrijden in
het eerste ook veel voor de vereniging gedaan. Zo kwamen we in
de clubbladen tegen dat An Scheenstra lid is geweest van de
kantinecommissie  en  Jan  Scheenstra  zien  we  terug  bij  de
technische  commissie  (dat  heette  toen  twaalftal/achttal
commissie) en als bestuurslid jeugdzaken.

Het was voor Avanti | Post Makelaardij dan ook enorm jammer
dat An en Jan in augustus 1976 terug naar Friesland gingen.
Het kostte het eerste twee vaste spelers en de vereniging
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verloor ook twee belangrijke kaderleden. In juni 1976 werd
afscheid van hen genomen en geheel in stijl werd door An en
Jan getrakteerd op een rondje Berenburg.

We hebben ook nog foto’s uit die tijd gekregen. De eerste foto
is uit een zaalcompetitiewedstrijd in de Steinbachhal. We zien
een doorloop van Nelleke van der Ende-de Graaf met verder in
beeld Bram Post en An Scheenstra.

En van Jan Scheenstra is er een foto als voorzitter van de
jeugdcommissie  tijdens  een  uitleg  voorafgaand  aan  het



jaarlijkse schutterstoernooi. Hij zit op de tafel en verder
zien we achter de tafel Marianne van Lith en rechts op de
stoelen zitten Nelleke van der Ende-de Graaf en An Scheenstra.

Als gezegd speelde Avanti | Post Makelaardij U19-1 afgelopen
zaterdag in Gorredijk en daar waren de supporters van LDODK en
Avanti natuurlijk in de clubkleuren uitgedost. En wat is het
dan mooi om te zien dat vriendschappen uit die 1975 Avanti-
tijd in ere zijn gehouden en anno 2026 nog steeds bestaan. An
Scheenstra  volgt  nog  steeds  het  nieuws  van  Avanti  |  Post
Makelaardij en Heleen houdt de verrichtingen van LDODK in de
gaten. Zie onder de foto van Heleen Post en An Scheenstra in
hun eigen clubkostuum:



En omdat het zo bijzonder is dat een vriendschap al zo lang
bestaat sluiten we af met een mooie Friese spreuk omdat beide
dames Fries bloed in de aderen hebben zitten:



Freonen binne as stjerren, do sjochst se net altyd, mar do
witst dat se der binne

 


