
Hallo  lieve  kangoeroes  en
spookies – 15
Wat waren we weer met veel kinderen zaterdag! En wat hadden ze
er allemaal weer zin in! Gijs was er niet bij, omdat hij zijn
krachten moest sparen voor zijn invalbeurt bij de F1. En wat
deed hij dat goed! Ze wonnen met een ruim verschil, maar hij
scoorde er ook nog eens een paar. Knap hoor Gijs.

We begonnen zoals gewoonlijk weer met lekker de spiertjes warm
maken  met  het  treintje.  De  kangoeroes  deden  daarna  wc-
tikkertje en daarna gingen ze al snel door naar het schieten
bij de korven. Klaas, die meedeed bij de kangoeroes, kon al
heel goed op techniek schieten en vervolgens ook scoren.

Ondertussen  werd  er  bij  de  spookies  kat  en  muis  gedaan.
Vervolgens gingen ze een lummelspel spelen, waarbij je als
gooiers van mat naar mat moest rennen. Owen en Sara deden
hierbij heel goed mee.

De  kangoeroes  waren  al  verder  gegaan  naar  overgooien  in
tweetallen en Thijmen en Klaas konden al heel goed de bal
vangen. Daarna deden ze nog een gooi-spel, waarbij het ene
kind de bal moest weggooien (wat al heel goed met 1 hand ging)
en de ander moest de bal pakken.

De spookies waren een heel leuk spel aan het doen genaamd
‘kraak  code’.  Hierbij  moesten  de  kinderen  een  kleurencode
raden die de trainers hadden bedacht;  als je had gescoord
mocht je een dopje verplaatsen.

Na  de  drinkpauze  deden  de  kangoeroes  politie  en  boefje,
waarbij de boeven (Klaas, Siem en Thijmen) de pittenzakjes en
de  diertjes  moesten  stelen  en  de  politie  (Anna)  moest  de
boeven tikken. Tenslotte deden de spookies nog een schietspel
en als je had gescoord kreeg je een lintje, wat bij Faith en
Jesse heel goed ging. Ze eindigden met een partijtje en ook
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dit gaat iedere week weer beter.

Zoals jullie allemaal al weten, is Sinterklaas weer aangekomen
in Nederland en dus staat er voor a.s. zaterdag een gezellige
pietentraining op het programma.

Trek je Sint- of pietenkleding aan, neem 2 ‘fopcadeautjes’ mee
en zorg dat je fit bent om op de daken te klimmen en pakjes
rond te strooien!

Maar natuurlijk hopen we eerst vrijdagavond 24 november de
kinderen  in  de  kantine  te  zien  bij  het  Avanti
Sinterklaasfeest! Heb je je nog niet aangemeld? Geef je nog
snel op!!!

 


