
Het-Grote-Hallo-lieve-
kangoeroes-en-spookies-
Sinterklaasgedicht

Nu de pieten van het Sinterklaasjournaal
staken,

heeft hoofdpiet het druk met lastige
zaken.

Waar haalt hij nog wat extra pieten
vandaan

die met hem op de daken kunnen gaan?
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Toen hij de kangoeroes en spookies zag
trainen,

waren zijn problemen als sneeuw voor de
zon verdwenen.

Die kids zijn lenig, balvaardig en vlug;

misschien lukt het hen ook met een zak op
de rug?

Een pakje door de schoorsteen gooien



lijkt in elk geval

op het schieten door de korf met een bal.





Maar voordat Sint dit plan goed zou
keuren,

moest er nog iets belangrijks gebeuren.

Een training en opleiding tot Piet,

want zonder diploma red je het niet.





Dus ging de hoofdpiet zaterdag

al vroeg in de Viergang aan de slag.

En toen de eerste kinderen verschenen

was de hoofdpiet al weer verdwenen.

Er stond er een mooi parcours in de zaal

met banken, kasten en korfbalpaal.

Het was voor de trainsters wel even



wennen;

de kids waren bijna niet te herkennen!

Er liepen mooie pieten rond

en een Sint die daar weer tussen stond.

Ze gingen met pakjes langs alle
materialen

om hun pietendiploma te halen.



Mason, Esmee, Stan en Kate,

keken eerst hoe hun grote broer of zus
het deed.

Daarna hadden deze kleintjes van drie,

het ook al gauw onder de knie.

En Kay en Giel; onze grootste pieten

konden al heel goed ‘pakjes schieten’.



Na al dat klimmen en bewegen,

heeft iedereen zijn diploma gekregen.

En was de hoofdpiet helemaal blij

met zoveel goeie pieten erbij!

Ook was er wat lekkers van de Sint

met een gedichtje voor ieder kind.





Zoals over Jesse die heel veel scoort

en later net zo goed als zijn ouders
wordt!

En Owen staat altijd als eerste klaar

hij pakt een bal en…… schieten maar!



Levi traint al met de F-jes mee

en zien we wellicht nog op Avanti-TV.



Nora is dit seizoen met korfballen
begonnen

en heeft al veel oefenpartijtjes
gewonnen.



Haar broer Thijmen is nu ook enthousiast

en heeft de trainsters met veel
doelpunten verrast.

 

Als Faith bij de korfbal iets nieuws wil
leren,

blijft ze het gewoon steeds weer
proberen!

 



Klaas krijgt met zijn goede energie,

het korfballen vast snel onder de knie.

 

Siem houdt van lekker bewegen

bij het tikspel houdt niemand hem tegen!

 

Anna schiet al super goed

langs haar neus; precies zoals het moet!

 

Fynn kan al van heel ver scoren;

zodat er nooit meer een wedstrijd wordt
verloren.

 

Sara is nu al naar de spookies door,

staat ze in het veld, dan gaat ze ervoor!

 



En toen Gijs bij de F1 in mocht vallen,

scoorde hij meteen een paar mooie ballen.

 

Maud raakt bij Avanti steeds meer gewend,

nu ze al veel kinderen en de trainsters
kent.

 

Jule was bij het mattenspel

echt heel goed en super snel.

 

Romy scoort ze al allemaal,

in de kleine korf op de groene paal.

 

En Loïs traint net als haar broer in de E

nu ook gezellig bij Avanti mee.

 



Marit is een topper; dat is te zien!

Dus later in Avanti 1 misschien?

Na het lezen van de gedichten

was er nog wel wat werk te verrichten.

Want het was 10.30 op de klok,

dus al het materiaal moest terug in het
hok.

Maar gelukkig gingen de handen uit de
mouwen



en hielpen de ouders en kinderen met
sjouwen.

Zo was alles weer snel aan de kant

en zijn er weer heel wat extra
(korfbal)pieten in het land!

Tot zaterdag!


