Hallo 1lieve Kangoeroes en
Spookies — 8

Gelukkig konden we zaterdag weer trainen met een heerlijk
zonnetje en een prima temperatuur. Bijna iedereen was
aanwezig, dus we waren met een grote groep van in totaal 13
kinderen.

Thijmen, de broer van Nora, kwam voor het eerst meetrainen.
Leuk hoor, want nu waren er weer wat meer kangoeroes, waardoor
we de grote groep kinderen konden opsplitsen. Mies en Robin
gingen met de 4 jongsten aan de slag, terwijl Mandy en Amy de
oudsten onder hun hoede namen. In zijn stoere voetbaloutfit
van Manchester United bleek Thijmen ook een prima korfballer
te zijn. Samen met Siem waren zij supersnel bij het spel
waarbij de bal weggerold werd en zij de bal zo snel mogelijk
moesten halen.

Ook werd er bij de kangoeroes een spel gespeeld waarbij de
kinderen naar genummerde dopjes moesten rennen en wat kon Romy
al goed onthouden waar ze heen moest! Heel knap hoor. Bij het
roverspel was Anna samen met Mies de bewaker en lukte het hen
om samen heel veel dieven te tikken.

Bij de Spookies werden er veel oefeningen gedaan, waarbij de
kinderen het overgooien en schieten moesten combineren. Dat is
soms best lastig, want schieten doe je natuurlijk met 2 handen
voor je neus, waarbij je de bal omhoog duwt en goed springt.
Maar het gooien oefenen we al met 1 hand, dus het bij het
afwisselend gooien en schieten, moet je steeds goed nadenken
wat je gaat doen.

Jesse en Gijs deden dit al heel zelfstandig met z’'n tweeén. En
ook Levi en Fynn die samen bij een korf waren, kunnen al goede
strakke ballen gooien. En wat werden er veel doelpunten
gemaakt! Voor ieder doelpunt mochten de kinderen een lintje
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halen bij de trainsters. Dus na een poosje waren een heleboel
spookies behangen met heel veel lintjes. Want ook Owen kan al
heel goed op de F-paal met een grote korf schieten en Faith
deed niet onder voor al die jongens om haar heen en wist een
hoop doelpunten te maken.

Bij de andere korf waren Jule, Nora en Marit aan het oefenen
en ook hier werd volop gescoord, dus de trainsters waren dik
tevreden.

Tot slot nog een partijtje gedaan, waarna iedereen moe maar
voldaan weer naar huis toe ging.

A.s. zaterdag trainen we voor één keertje op het gras, want
dan zijn alle kunstgrasvelden bezet.

We zien jullie zaterdag weer om 9.30!

Gezellig, tot dan!



