Hallo lieve Spookies — 46

Ondanks de regen hebben de Spookies toch weer lekker getraind
afgelopen zaterdag. Nadat de ergste regenbui voorbij was, zijn
we lekker met zijn allen het veld op gegaan om vervolgens de
oudste Spookies te laten beginnen met een lijnenspel, waarbij
de trainsters een lijn riepen waar de kinderen naartoe moesten
rennen.

De jongste Spookies begonnen met knakworsttikkertje en alle
kinderen dedenenthousiast mee. Hierna gingen de jongste
Spookies door naar de korven, waar ze moesten scoren om dopjes
te verzamelen, terwijl ze bij de oudsten moesten scoren door
een pion te proberen om te gooien.

Na de drinkpauze gingen zij verder met een commandospel,
waarbij ze snel moesten reageren en de bal pakken. Met
partijtje ging het bij Ruben en Roan al stukken beter en ze
hebben afgesloten met wc-tikkertje.

Bij de jongste Spookies deed Boaz voor het eerst mee; gezellig
hoor! Na de drinkpauze gingen we met de parachute aan de slag.
Twee mensen moesten steeds wisselen van plek bij de parachute.
Uiteindelijk gingen we nog schieten in de korven, waarbij je
het aantal ogen op de dobbelsteen moest scoren. En we
eindigden de training met afgooien, waarna iedereen goed hielp
met het opruimen van alle spullen.

Tot zaterdag weer!
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