
Hallo lieve Spookies – 53
Afgelopen zaterdag hebben de Spookies weer goed en fanatiek
getraind! De jongste Spookies begonnen met een spelletje om
alle dopjes zo snel mogelijk om te draaien; daar was Roos heel
goed in. Bij het schieten (bij elk doelpunt mochten ze raden
onder welke pion een diertje verstopt zat) konden Mason en
Esmée al op de groene paal scoren.

We hebben ze ook al laten oefenen met cadeaus (ballen) over de
daken en obstakels te brengen en in de schoorsteen te mikken.
Het gooien en vangen ging bij alle kinderen goed als laatste
oefening!

Bij de oudste Spookies begonnen ze met een warming-up, waarbij
ze de bal over hun hoofd door moesten geven aan elkaar totdat
ze bij de witte lijn waren.

Daarna deden we een parcourtje, waarbij de kinderen door de
hoepels moesten springen, door de ladder moesten rennen en
daarna op de verschillende palen gingen schieten. 

Tijmen en Roan konden daarbij al op de F-paal schieten. Dat
was erg knap!

Vervolgens moesten de kinderen in een kringetje staan met hun
benen  wijd  en  proberen  om  de  bal  door  iemand  anders  z’n
poortje  te  rollen  en  zelf  proberen  hun  eigen  poortje  te
bewaken. Vervolgens deden we nog een spel waarbij de kinderen
de pionnen van het andere team van de bank gingen gooien.

We sloten de training af met een kort partijtje en kregen
daarna  nog  een  lekkere  traktatie  van  Roan,  want  hij  was
namelijk 6 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!

Vrijdag  zien  we  hopelijk  een  heleboel  kinderen  bij  het
Sinterklaasfeest van Avanti en zaterdag is er een gezellige
pietentraining. En dan in de avond nog het oplopen met Avanti
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Een lekker druk en gezellig weekend dus! Tot dan! 


