Hallo lieve Spookies — 81

Afgelopen zaterdag waren we uitgenodigd bij DES voor een
wedstrijdje, dus de alleroudste Spookies vertrokken om 8.45
uur met z'n allen naar Delft, waar de wedstrijd om 9.30 uur
begon.

Ruben, Romy, Anna, Sam, Nienke, Boaz, Siem, Dionne en Lotte
hadden er zin in en dat was goed te merken in de wedstrijd!
Voor Sam en Nienke was het de eerste keer dat ze een ‘echte
wedstrijd’ speelden; de andere kinderen hadden het al eens
vaker gedaan en sommige kinderen trainen doordeweeks zelfs al
extra met de J24 mee.

En wat ging het goed in de wedstrijd! Al heel snel scoorde
Romy een heel mooi doelpunt en later was het Sam die voor de
0-2 zorgde. Er werd heel goed samengespeeld en gekeken wie er
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vrij stond. Ruben was vooral heel erg goed aan het vrijlopen
en ook Lotte was heel fanatiek en had veel energie. En dat
terwijl zij rechtstreeks door was gekomen van haar zwemles!
Nienke deed het heel erg goed voor de eerste keer en wat
maakte Siem mooie schijnbewegingen om zijn tegenstander van
zich af te schudden!



We wisselden alle kinderen door, want we waren met 9 kids en
er speelden er maar 4 tegelijk. De kinderen die niet in het



veld stonden, zorgden ervoor dat het scorebord goed bijghouden
werd en dat was maar goed ook, want Sam schoot al snel de 0-3
erin; wat een topper in zijn eerste wedstrijd!

De tegenstander mocht ondertussen een superspeler inzetten,
dus het werd wat moeilijker om alle kinderen van DES te
verdedigen, omdat zij met vijf en wij met vier waren. DES
scoorde dan ook de 1-3, maar Sam had daar al weer een antwoord
op en maakte er 1-4 van.

Het was rust en na een lekker bekertje limonade begonnen we
aan de tweede helft. Dionne was haar tegenstander heel goed
aan het verdedigen en Boaz schoot de bal er bijna in, maar hij
stuitte jammergenoeg op het randje weg. Ook Anna liep hard om
goed bij haar tegenstander te blijven. DES scoorde een
doelpunt en het werd 2-4, maar daar stond Romy weer vrij, zij
schoot en gelukkig ging deze er wel in dus stonden we weer
drie punten voor. Het laatste doelpunt was voor DES, dus de
eindstand was 3-5.



We hebben een hele leuke, gezellige wedstrijd gespeeld tegen
de kinderen van DES; het was een feestje! Na de wedstrijd



deelde trainster Esmée lekkere snoepjes uit voor haar
verjaardag en namen we vast afscheid van Lotte, die in de zaal
met nog wat andere kinderen in de F gaat spelen. A.s. zaterdag
gaan we die andere kinderen gedag zeggen, maar dan 1is Lotte al
op vakantie.

Ondertussen werd er bij Avanti fanatiek getraind door de
andere kinderen. De moeder van Jalou en Boaz kwam helpen bij
de jongste Spookies, dus dat was fijn! Dank daarvoor. De
jongsten begonnen met het ‘Krokodillenspel’, waarbij de
kinderen de pittenzakjes gooiden en bewogen als ze de muziek
hoorden. Als de muziek stopte, pakte iedereen snel een zakje
en moest je met je zakje naar de kant.

Daarna zijn er een heleboel oefeningen gedaan door de
kinderen, zoals beestjes en ballen gooien naar de buren. Maar
er werd ook geschoten op de palen en je moest steeds op een



andere manier naar de palen toe, bijvoorbeeld door de bal te
stuiteren of door deze omhoog te gooien en weer op te vangen.
Ringen gooien om de pionnen en bal wegrollen en zo snel
mogelijk pakken waren ook onderdelen van deze training.

De oudsten begonnen hun training met de schat stelen van
elkaar. En daarna werd er een bordspelletje met de ladder
gespeeld. Als een team een opdracht goed had uitgevoerd, mocht
dit team de dobbelsteen gooien en zoveel vakjes verder op de
ladder.

Mats en Manou wonnen met overgooien en Dean en Esmée waren de
winnaars bij het schieten. Met het stuiteren waren Dean en
Mats weer de winnaars.

Aan het einde van de training werd er nog een partijtje
gespeeld. Het was heel spannend, maar het partijtje eindigde
uiteindelijk in 0-0.

Na de training kregen ook deze kinderen een lekker snoepje,
wat door trainster Esmée was achtergelaten voor haar
verjaardag. Er werd gezongen door de kinderen en het filmpje
werd naar Esmée gestuurd. Van harte Esmée!

A.s. zaterdag 18 oktober hebben we onze laatste veldtraining.
Na de training spelen we gezellig met z’'n allen een rondje
‘plaatjesbingo’ in de kantine, waarna we rond 11.00 uur de
oudste Spookies geheel volgens de traditie met de kruiwagen
eruit gooien naar de F.

Dus dat wordt een gezellige boel!

Op zaterdag 25 oktober zijn we dan een weekje vrij en vanaf 1
november starten we met de eerste zaaltraining van 9.30 uur
tot 10.30 uur in de Viergang.

Tot zaterdag!



