Hoe 1s het nu met David Post

Helaas is er de laatste tijd op korfbalgebied weinig tot niets
te melden. Om de nieuwsloze periode door te komen laten we een
aantal Avantianen aan het woord komen. Het woord is deze keer
aan David Post, die het stokje door kreeg van Koen Ruigrok.

Vraag van Koen: Daaf! Hoe gaat het nu met je kerel? Hoe oud
zijn de kids alweer? Nog steeds fanatiek aan het fietsen met
Avanti Cycling? Mis je het spelen van wedstrijden nog wel
eens?

Hey Koen, wat leuk dat ik het stokje van je krijg! Met mij
gaat alles goed en nog steeds in goede gezondheid. Jesse 1is nu
2 jaar en Giel 4 jaar en allebei zijn ze weer bijna jarig. Het
gaat allemaal hard en we hebben het lekker druk met
ze. Genieten!

Het fietsen probeer ik wekelijks bij te houden, maar het staat
helaas op een te laag pitje. Zoals het een
echte korfballer betaamt, blijf ik vaak binnen als het minder
goed weer is. Ik mis het spelen van wedstrijden alleen als ik
bij Avanti 1 en 2 aan het kijken ben, maar ik geniet
tegenwoordig net zoveel van een plek op de tribune of op het
terras.

Maar eh, hoe is het? Gaan we je het komende seizoen weer wat
meer zien in of om het veld?

Vooral om het veld, als ik kom kijken. Favoriet 1is het
veldseizoen, omdat het voor ouders met jonge kinderen mogelijk
is om samen te gaan en er een lekker Avanti-middagje van te
maken.

Hoe ben jij ooit bij Avanti terecht gekomen en hoeveel jaar
ben jij lid (geweest)?

Als klein ventje werd ik meegenomen op korfbalkamp, waar mijn
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ouders als kampleiding mee gingen. Je begrijpt dat ik weinig
keuze had en al snel bij de welpen te vinden was. Ik denk dat
ik dus een jaar of 30 lid/vriend van Avanti ben. Ik loop in
ieder geval mijn hele leven al rond bij Avanti.

Als je niet was gaan korfballen, voor welke sport had je dan
gekozen?

Ik denk dat dat voetbal zou zijn geweest. Ik heb vroeger wel
eens geroepen dat ik liever wilde gaan voetballen. Ik ben mijn
ouders nog steeds dankbaar dat ze dit keer op keer subtiel
over hebben laten waaien.

Wat kan je vertellen over onderstaande foto’s?

Een mooie selectiefoto! Dol was ik altijd op al die foto’s. Op
het moment zelf had ik er nooit zin in, maar mooi om de hele
groep met spelers, begeleiders en trainers zo terug te zien.



Thuis tegen Maassluis. Het gebeurde niet vaak dat Laura en ik
samen in 1 vak stonden. Ik twijfel of we hier al een relatie
hadden. We hebben wel een keer samen op de bank gezeten omdat
we allebei rood kregen. Lekker stel... Deze verhalen vertel ik
maar niet aan mijn kinderen.



Fortuna bij ons op het veld. Dat zal wel een oefenpot zijn
geweest. Tegen Marcel Segaar lopen was ook echt een goede
oefening. Wel confronterend voor mij helaas.
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De oplossing voor uw transport probleem

Kampioensfoto maar geen idee in we lk

jaar.
Steven Mijnsbergen was een goede aanwinst voor Avanti. Hij

leerde ons hoe korfbal op niveau gespeeld diende te
worden. Hier zijn de eerste stappen gezet naar de top!






Dit zijn echt mijn eerste jaren in de selectie en zelfs nog in
de oude Steinbachhal tegen GKV. Samen met schoonzus Mariska in
een vak.

Dit zal mijn eerste afscheid geweest zijn. Afscheid nemen
kostte me een hoop moeite, zoals iedereen wel weet. Ik heb me
wel eens druk gemaakt om wat
iedereen ervan zou vinden....zouden ze het niet gek vinden als
ik toch door zou gaan? Achteraf lach ik er om en ben ik blij
dat ik me iedere keer weer bedacht heb en iedere keer weer een
mool jaar extra mee kon pakken. (En een bosje bloemen voor
mijn moeder.)



Geweldige foto en herinnering! Oplopen met mijn neefje Finn.
Toen nog een klein mannetje en inmiddels al een grote vent. Ik
hoop dat ik in de toekomst lekker van mijn neven, nichten en
kinderen kan genieten als ze in het veld staan.

Welke hobby’s had en heb jij naast het korfbal?
Wielrennen en lekker erop uit met mijn gezin.

Wat mis je vooral wat nu niet mogelijk is door de Corona-
maatregelen?

Het spontane afspreken om eens lekker met een groter
gezelschap de bbg aan te steken of een lekker drankje te
doen. Alles moet nu van tevoren gepland worden.

Wat ga je als eerste doen als alles weer “normaal” is?

Ik denk een biertje drinken en een hapje eten met mijn broers.



Wat zou je niet meer veranderen ook al mag je alles weer?

Het lekker veel naar buiten gaan. Heerlijk om te fietsen, de
bossen in te gaan etc.

Als je zelf een favoriet korfbalteam mag samenstellen wie
maken daar onderdeel van uit en waarom?

Dat blijft toch altijd moeilijk zonder iemand tekort te doen,
maar i1k ga een poging doen een gezellig/goed team samen te
stellen:

Trainer: Erwin van der Putten— een aardige, integere trainer.
In het begin moest ik wennen aan zijn manier van training
geven en werken met DISC-profielen en gesprekken met de groep
over je sterke en minder sterke punten. Ik hield altijd meer
van geen gesprekjes, maar gewoon korfballen. Ik heb veel van
hem geleerd en waardeerde vooral dat hij altijd eerlijk en
direct was. Ik wist altijd precies waar ik aan toe was.

Heren:

Stefan Hogervorst— Mister Avanti! Altijd fel en gedreven om te
winnen. Zowel in de spits als in de rebound sterk en
inzetbaar.

Jordi van Zuidam— wat vond ik het irritant om tegen hem te
lopen op een training. Razendsnel, sprongkracht en overal
tegelijk aanwezig.

Thomas Reijgersberg-beste rebounder die er is en goed in zijn
vak te sturen.

Rick vd Blink— fantastische schutter en heerlijk om naar te
kijken In het veld. Van hem heb ik mijn laatste korfbaljaren
nog een hoop geleerd door naast hem te mogen spelen.

Dames:

Fenna Van Leeuwen-— goeie actie en goed schot. Daarnaast ook



nog een snelle actie naar binnen dus erg gevaarlijk.

Nikki van Trigt— Heeft weinig ruimte nodig om tot scoren te
komen. Heeft een fantastische korte kans in huis.

Sophie Donkervoort — Een felle dame met een goed schot en
goede assist. Heel fijn om mee in een vak te staan dus.

Laura Post— De leukste dame die er is natuurlijk. Net als ik
is Laura soms ook net te gretig maar wel altijd strijdlustig
en in staat om op de juiste momenten doelpunten te maken.

Wat is jouw nummer 1 in de Top20007?

Dat is een moeilijke vraag, omdat juist de diversiteit in de
top2000 mij zo aanspreekt. Als ik echt moet kiezen vind ik
Black van Pearl Jam altijd wel een goede plaat. Een plaat is
altijd leuker als je er een leuke herinnering aan hebt en/of
hem live hebt kunnen horen. Drie jaar geleden belde Matke B.
mij of ik zin had om diezelfde vrijdag na het werk even naar
Pinkpop in Landgraaf te rijden om Pearl Jam te zien. Hij had
toevallig viavia kaarten weten te scoren. Na aardig wat files
kwamen we net op tijd om Pearl Jam te zien. Daarna meteen weer
de auto in om diep in de nacht weer thuis te komen. Kortom,
top idee!

Wat is jouw favoriete gerecht? En maak je dat ook zelf?

Eigenlijk ben ik gek op veel te veel gerechten. Ik vind het
niet erg om te koken maar maak er ook geen hobby
van. Italiaans is in ieder geval altijd goed en niet alleen de
pizza.

Wat is het spannendst wat je ooit gedaan hebt?

Voor mijn 30° verjaardag kreeg ik een parachutesprong en
dat vond ik wel erg spannend. Ik ben niet gek op hoogtes, maar
dit vond ik echt fantastisch. Echt een aanrader!

Wat weten mensen niet van je?



Ik heb eigenlijk niet echt dingen die niemand weet van me.
Misschien dat ik het af en toe heerlijk vind om de meest foute
Nederlandse, truttige films te kijken. Hartenstrijd, Just say
yes en ga zo maar door..

Heb je nog een tip voor een mooie film, serie of boek?

Ik ben niet echt een lezer. Ik hoop dat er snel een nieuw
seizoen komt van Ozark. Echt een goede serie!

Wat is jouw mooiste Avantifoto of herinnering?

Mijn mooiste Avanti herinnering.....waar moet ik beginnen?
Dat begint bij de fantastische kampen waar ik al jong kennis
mee mocht maken om uiteindelijk ook zelf deel te nemen. Alle
teams die 1k heb doorlopen en vriendschappen die bij
Avanti zijn ontstaan. Mooie avantifeesten in de oude kantine.

Als jong pikkie vanuit de Al door mogen naar de selectie
en daar mee mogen doen bij de grote jongens en meiden. Het mee
mogen doen in de Korfbal League is natuurlijk de meest verse
herinnering en voor mij persoonlijk toch de kers op de taart.
Achteraf ben ik extra blij omdat mijn vader hier nog erg van
heeft mogen genieten als trotse supporter.

Aan wie wil je het stokje doorgeven?
Ik wil het stokje graag doorgeven aan Meike Noorlander.
En welke vraag wil je aan deze persoon stellen?

Hey Meike, Alles Goed? Hoe bevalt het leven in Australié? Erg
leuk om dagelijks al die mooie foto’'s van je avontuur op
Instagram te kunnen zien. Kom je al snel naar Nederland of
moet Robert ten Brink over een jaar of 20 invliegen om je naar
Nederland te halen?



