
Hoe is het nu met: Erwin van
der Putten
Helaas is er de laatste tijd op korfbalgebied weinig tot niets
te melden.  Om de nieuwsloze periode door te komen laten we
een aantal Avantianen aan het woord komen. Het woord is deze
keer aan Erwin van der Putten, die het stokje door kreeg van
Meike Noorlander vanuit het verre Australië.

Vraag van Meike: Ha Erwin, hoe gaat het met je? Ben je nog
steeds bij OVVO aan het coachen en hoe bevalt het om weer
terug te zijn daar?

Hi Meike, ik ben nog steeds bij OVVO aan het coachen. De
afgelopen drie jaar is er, door corona, voor mijn gevoel maar
één  echt  seizoen  gespeeld.  Dat  was  met  een  selectie  die
bestond uit spelers die aan het einde van hun carrière waren.
Ik heb besloten om OVVO nog eens drie jaar te coachen en nu
staat er een selectie van jonge talentvolle speelsters en
spelers  die nu op hun top zijn.

Hoe ben jij ooit bij Avanti terecht gekomen en hoeveel jaar
ben jij lid (geweest)?

Ik ben bij Avanti terecht gekomen door te reageren op een
bericht dat Avanti op zoek was naar een trainer/coach voor
Avanti 1. Na een paar positieve gesprekken ben ik toen aan de
slag gegaan. Ik ben nooit spelend lid geweest bij Avanti.
Daarom twijfel ik of ik wel in deze rubriek mag verschijnen.
Wat is de definitie van een Avantiaan? Ondanks dat ik geen
spelend lid ben geweest, heb ik mij drie jaar wel Avantiaan
gevoeld Wat een fijne vereniging, waar ik mij altijd thuis heb
gevoeld! Ondanks dat ik al een aantal jaar weg ben, zal Avanti
altijd een plekje in mijn hart hebben.

Als je niet was gaan korfballen, voor welke sport had je dan
gekozen?
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Waarschijnlijk  een  sport  met  een  bal  zoals  basketbal  of
volleybal, maar voor hardlopen of triathlon had ik ook kunnen
kiezen.

Wat kan je vertellen over onderstaande foto’s?

Avanti is er meester in om iets te organiseren voor de hele
club en ook de Avanti Awards was een mooi en gezellig event.
Trots dat ik, in drie jaar tijd, twee keer door de Avantianen
gekozen ben als trainer coach van het jaar.



De foto laat zien hoe blij en verbeten we waren om iets moois
neer  te  zetten.  Thomas  is  de  verpersoonlijking  van
winnaarsmentaliteit en alles geven als het erom gaat. Wat als
hij ook in de Korfbal League erbij was geweest? We zullen het
nooit weten, maar……



Na drie jaar coachen komt dan eindelijk die laatste wedstrijd.
Je weet al maanden dat je gaat stoppen, maar zo’n laatste
wedstrijd  is  dan  toch  een  beetje  onwerkelijk.  Je  gaat  de
spelers, de staf en de supporters niet meer vaak zien terwijl
je drie jaar lang drie keer per week altijd richting Pijnacker
reed. De supporters waren super tijdens de wedstrijden, maar
maakten ook altijd veel werk van het afscheid van spelers en
in dit geval ook voor mij. Je kan dan niets anders zijn dan
dankbaar.



AvantiTV laat zien dat de club leeft en draagt ook bij tot het
clubgevoel. Ik weet niet meer welk interview dit was, maar
meestal was het leuk om te doen. Daarmee bedoel ik dat het
eigenlijk  altijd  leuk  was,  maar  niet  na  het  zoveelste  KL
verlies om dat dan te vertellen. Ook leuk dat er toen beelden
zijn gemaakt in de kleedkamer. Ik mis geen aflevering.



Time out met de ploeg waar ik mee begon. Door de roep van
moeder natuur zijn er al snel 2 dames gestopt, maar de kern
van deze ploeg heeft al die jaren het hart gevormd van de
succesvolle ploeg. Niet alleen de spelers waren trouw aan
Avant,i maar ook de staf was trouw en super. Ed en Jeanette
staan letterlijk en figuurlijk achter mij en de ploeg.



Meike heeft in haar interview al aangegeven hoe de weg naar
het eerste ging. Ze toonde aan dat hard werken en fit zijn
belangrijke ingrediënten waren om op het hoogste niveau te
willen spelen. Coachen is keuzes maken, zowel Meike als Jordi
heb ik toen in het eerste gezet om ze vertrouwen te geven.

Welke hobby’s had en heb jij naast het korfbal?

Als ik tijd heb naast mijn gezin, mijn werk en mijn hobby
korfbal  dan  maak  ik  tijd  vrij  voor  vrienden/familie,
hardlopen,  lezen,  koken  en  whisky.

Wat mis je vooral wat nu niet mogelijk is door de Corona-
maatregelen? 

Eigenlijk  alles  wat  ik  hierboven  genoemd  heb.  Korfbal,
korfbal, korfbal, korfbal en vrienden/familie.



Wat ga je als eerste doen als alles weer “normaal” is?

Een  wedstrijd  spelen  tegen  een  andere  ploeg  en
vrienden/familie  bezoeken.  Lekker  eten  en  ouwe  neelen  met
John, Jeanette, Ed en Auke.

Wat zou je niet meer veranderen ook al mag je alles weer?

Nu werk ik al een jaar lang thuis en daarvoor maar één dag. Ik
neem aan dat thuiswerken de norm gaat worden en dat zal o.a.
het aantal files aanzienlijk verminderen.

Als je zelf een favoriet korfbalteam mag samenstellen wie
maken daar onderdeel van uit en waarom?

Dat  is  natuurlijk  erg  lastig  want  ik  heb  diverse  ploegen

gecoacht en ook tot mijn 35e gespeeld met heel veel spelers. Ik
wil daarom een splitsing aanbrengen.

Als coach stel ik dan deze ploeg samen. Ik heb met veel
toppers mogen werken, maar deze spelers vormen naar mijn idee
de sterkste ploeg die 5 om 5 speelt: Michelle Brouwer-de Klein
een alleskunner, Susila de Klein een alleskunner, Anouk Haars
overzicht/rebound/stap  naar  achter,  Marjolein  Kroon  een
winnaar/topper, Nikki van Trigt onmisbaar voor Rick maar zou
dat ook geweest zijn voor en spits als Martijn. Martijn Roos
winnaar/goals/klever,  Henk  Fokker  overzicht/rebound/%  rond
korf, Rick van den Blink inzicht, % als het moet, Thomas
Reijgerberg  winnaar/rebound/overzicht  en  Jordi  Zuidam
alleskunner.

Als speler heb ik met heel veel toppers samen gespeeld maar
met dit team kan je een lekker balletje gooien: Jeanette van
Beek, Jacqueline van Beek , Miranda Hulst, Marieke Tetteroo,
Janine Kuperus, Koos Snel, Bram van der Zee, Peter Haverbus,
Ruud Schreuder (deze mannen werden in 1984 Nederlands kampioen
in Ahoy) en Marc Broere (geen uitleg nodig toch).

Wat is jouw nummer 1 in de Top2000?



Mijn nummers staan niet in de Top2000, maar dat zijn nummers
van Loreena Mckennit.

Wat is jouw favoriete gerecht? En maak je dat ook zelf?

Ik kook zelf heel graag en gerechten mat zalm en italiaans
zijn toch wel favoriet. Dus zeg ik zalm met pasta.

Wat is het spannendst wat je ooit gedaan hebt?

Abseilen in de ardennen. Ik heb namelijk hoogtevrees maar ik
wist toch een aantal keer mijn angst te overwinnen door te
gaan abseilen en tokkelen.

Wat weten mensen niet van je?

Als ik dat nu ga verklappen dan is het geen geheim meer.

Heb je nog een tip voor een mooie film, serie of boek?

Ik hou van films over historie van Schotland. Iedereen heeft
de film Braveheart wel gezien, maar mijn tip is de minder
bekende film Rob Roy met Liam Neelson. Door corona heb ik heel
veel Netflix series gekeken, maar ik geef als tip Outlander
(ook weer door de Schotse invloeden).  Mijn tip gaat niet over
één  boek,  maar  over  een  schrijver.  Willem  Asman  heeft
inmiddels  acht  mooie  boeken  geschreven:  Britannica,  De
Cassandra Paradox, Koninginnedag, Wondermans eindspel, Enter,
Error, Exit en Return. Zijn boeken hebben lovende kritieken
gekregen, maar het is ook leuk dat Willem een ex-korfballer
is, waarmee ik samen in de selectie van Allen Weerbaar heb
gespeeld.

Wat is jouw mooiste Avantifoto of herinnering?

De mooiste korfbalherinnering is de hele weg naar de Korfbal
League.  Alle  voorbereidingen,  wedstrijden,  reizen  en  het
feest.  Ik  heb  toch  ook  fijne  herinneringen  aan  de
trainingsweekenden, maar het is beter om die niet in detail te
beschrijven.



Aan wie wil je het stokje doorgeven?

Ik wil het stokje doorgeven aan Ed.

En welke vraag wil je aan deze persoon stellen?

Hi Ed, kan je ook niet wachten tot we weer samen een hapje
kunnen gaan eten met de oude staf en dat je weer op de bank
kan gaan zitten om bij een echte wedstrijd te zijn?


