
Karakter is de toekomst
De zaalcompetitie staat op het punt van beginnen en de laatste
keuzes voor wie in welk team speelt zijn weer gemaakt. Ga je
als coach voor talent of ga je voor karakter? Je ziet meer en
meer dat karakter bepalend gaat zijn voor de resultaten van de
toekomst. Het gaat er minder om wat je geleerd, gedaan en
gepresteerd  hebt.  Resultaten  uit  het  verleden  zijn  geen
garantie  voor  de  toekomst.  Het  gaat  meer  om  je  huidige
werkhouding en je werkmotivatie. Hoe bevlogen ben je nog?
Vragen die relevant zijn in het bedrijfsleven maar ook in de
sport.

In het bedrijfsleven is het al langer zo: je CV mag dan vol
staan met diploma’s, cursussen en een minor in ‘Excel voor
gevorderden’, maar als je geen zin hebt om te werken, dan heb
je pech. “Hire for the will, train for the skill,” zeggen ze
daar. Oftewel: liever een enthousiaste doener dan een luie
slimmerik.

Ook in de sport zie je die trend. Kijk naar het Nederlands
damesvoetbalelftal. Bondscoach Veurink kijkt niet alleen naar
wie er het hardst kan rennen, maar ook naar wie er nog zin
heeft om te rennen. Bevlogenheid is het nieuwe goud. En bij
Avanti Post Makelaardij? Daar hebben we een hele mijn vol
jeugdige energie.

Onze jeugd traint alsof ze de lijnen uit de vloer willen
schuren. Ze zijn zo leergierig dat ze nieuwe speltactieken
opnemen alsof het TikTok-dansjes zijn. Vitaliteit, motivatie
en absorptievermogen – dat zijn de drie magische ingrediënten.
En nee, absorptievermogen is niet hoe snel je zweet verdwijnt
in je shirt, maar hoe snel je nieuwe dingen oppikt.

Maar pas op: bevlogenheid is net als een goed kapsel – je moet
het onderhouden. Want hoe vaak zie je niet dat een talent in
zijn debuutjaar iedereen omver speelt, en in jaar twee vooral
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de bank warm houdt? Denk dus niet dat je er bent als je er net
bent.

Gelukkig zien we die drive niet alleen bij de jeugd. Neem
Jordi van Zuidam. Al 15 jaar actief op het hoogste niveau,
heeft  in  de  Korfballeague  gespeeld,  en  is  nog  steeds  zo
fanatiek dat hij zijn medespelers beter maakt door alleen al
naar ze te kijken.

Dus,  beste  coach,  de  keuze  is  aan  jou.  Ga  je  voor  het
flitsende talent dat drie keer scoort en daarna zijn haar goed
legt? Of kies je voor het karakter dat blijft trainen, blijft
leren en blijft gaan – ook als de sporthalvloer glad is en de
tegenstander net iets te groot?

Ik weet het wel. Geef mij maar karakter. En een goed paar
zaalschoenen.


