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Vandaag was het eindelijk zover, onze steile prestatiecurve
had  hiertoe  geleid:  een  officiële  uitnodiging  voor  een
internationaal toernooi. Stond al jaren op onze bucketlist,
maar we durfden er eerder alleen van te dromen…
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een vrolijke mix van de midwekers en Avanti 13 naar België.

Het 13e leverde de invallers aan de midwekers waar dat op een
gewone zaterdag meestal andersom is.

Vijfenzeventig minuten in de eigen midweekbus brachten ons in
het pittoreske en gastvrije Rijkevorsel. Aan de toog werden we
ontvangen met croissantjes en chocoladebroodjes. Nina was wat
afgeleid door de rijke selectie aan Belgische speciaalbieren.
Wat kon er nog misgaan?

https://avantikorfbal.nl/midweek-goes-international/


Onder luid applaus en een hoop high fives startte om half
twaalf  dan,  voor  de  meeste  van  ons,  echt  de  gedroomde
interlandcarrière tegen Rijko 1. In een mum van tijd lagen er
2 ballen in het mandje en die voorsprong gaven we niet meer
weg. Joran en Mark werkten samen alsof ze dat al jaren deden.
De altijd relaxte Chantal was het betrouwbare aanspeelpunt.
Anouschka benutte direct het eerste kansje achter de paal.
Smet op de wedstrijd was dat Nina landde op een Belgische voet
en het veld moest verlaten. Gelukkig kon zij worden getroost
met een plastic zakje met ijsklontjes en een Afzuiper van de
lokale bierbrouwer. Een aanrader!
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ponsord  door  de  lokale  frituur  ‘Het  Pleintje”  werd  met
overmacht gewonnen. Ondanks dat Ida de kansen niet afmaakte.
Was de spierpijn van de verhuizing een excuus? Gelukkig werkt
de  fameuze  omdraaibal  van  Marleen  ook  in  België.  En



compenseerde  Tobias,  onze  chauffeur  en  vaste  kracht,  zijn
gemiste  kansen  van  afgelopen  weken.  Vermeldenswaardig  is
verder de 100% score op de 3 gegeven stippen. Ja, Victor ook!

Tevreden zijn we gaan douchen, waarna ons werd gevraagd of we
nog een potje wilden spelen… We besloten dat aanbod te bewaren
voor de zomer. Het was nu tijd voor bier en spaghetti. Voor
dat laatste is de kok terug naar de kantine gekomen. Al met
een al een heel geslaagde en gezellige dag. Smaakt naar meer.
Op naar de volgende keer!




