
Seizoensafsluiting:  ouder-
kind-training  met  de
Kangoeroes en Spookies
Afgelopen zaterdag was het al weer de laatste training van de
Kangoeroes en Spookies van dit seizoen. Wat hebben we een leuk
jaar  gehad  met  z’n  allen  en  wat  hebben  de  kinderen  veel
geleerd en goed hun best gedaan!

Natuurlijk  wilden  we  dit  seizoen  op  een  speciale  manier
afsluiten en hadden we daarom de ouders uitgenodigd om deze
laatste training met ons mee te doen.  En wat waren er een
hoop sportieve ouders! Van ieder kind was een ouder aanwezig
en van sommige kinderen deden zelfs beide ouders en ook nog
broertjes en zusjes mee! Helemaal top en een hele gezellige
boel dus. 
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Jong geleerd…

Het was nog wel even spannend of we echt buiten konden trainen
of dat we binnen een spelletje zouden gaan doen in verband met
het slechte weer.  Maar gelukkig konden we iets later dan
normaal toch lekker het veld op en hebben we uiteindelijk
nauwelijks regen gehad. 

Huisfotografe Aleid was ook van de partij en dat was een leuke
verrassing. Zij heeft hele mooie foto’s en filmpjes gemaakt en
deze zijn bij dit stukje te bewonderen.  Dank je wel!

De Kangoeroes gingen na een gezamenlijke warming-up met de
ouders schieten met hun eigen papa of mama. Als je gescoord
had,  mocht  je  een  dopje  pakken.   En  wat  werden  er  veel
doelpunten gemaakt! 

Ook bij de ouders liep er best wat talent rond, dus mocht je
zin hebben, dan kun je bij de Midwekers van Avanti terecht
voor gezelligheid en een potje korfbal! Of misschien zelfs wel



bij de selectie, want daar zijn nu aan het eind van het
seizoen heel wat spelers gestopt…. ???? Ook werd er gegooid en
gevangen en veel gerend door de ouders en kinderen.  En dit
alles onder leiding van de trainsters Mies en Robin. 

Aan de andere kant van het veld speelden de Spookies met Mandy
en Amy een partijtje tegen hun ouders. De kinderen op de F-
korf en de ouders op een seniorenkorf, want anders is het voor
hen wel een stuk makkelijker dan voor de kinderen. Het was een
spannende wedstrijd die uiteindelijk gewonnen werd door de
Spookies met 4-3. Er waren wat ouders met een korfbalverleden
die het ook nog best konden en wisten te scoren. Maar gelukkig
maakten de Spookies er dus net eentje meer. 

De wedstrijd tussen de Spookies en de ouders:

https://avantikorfbal.nl/wp-content/uploads/2024/06/A08I8605-1
.mp4
Aan het eind van de training was het tijd voor de estafette;
de ouders tegen de kinderen. Het was een spannende strijd
waarbij het voor de ouders een stuk lastiger was om door de
korf heen te kruipen dan voor de kinderen.  Met een heel klein
verschil wonnen de Kangoeroes en Spookies deze estafette onder
luid gejuich van iedereen. 

De estafette:

https://avantikorfbal.nl/wp-content/uploads/2024/06/A08I8792-1
.mp4
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Nog even met z’n allen een mooie groepsfoto gemaakt en na het
opruimen  van  alle  materialen  was  het  tijd  voor  lekkere
pannenkoeken  in  de  kantine.  Er  waren  door  de  ouders
pannenkoeken gebakken voor de kinderen en ze hebben ervan
gesmuld!



Na afloop pannenkoeken eten

Tot slot van deze gezellig ochtend was het tijd voor het
afscheid van de oudste Spookies die na de zomervakantie naar
de  F  gaan.  Dex,  Klaas,  Jule  en  Marit  zijn  (of  worden
binnenkort) 6 jaar en gaan competitie spelen bij de F.  Een
nieuwe traditie om deze kinderen ‘uit te zwaaien’ is om ze in
de kruiwagen door de haag van kinderen met bellenblazen te
rijden en ze dan aan de andere kant ‘eruit te gooien’ naar de
F.  Dus  ook  deze  kids  gingen  met  hun  Spookies-diploma  en
actiefoto in hun hand in de kruiwagen en maakten de tocht naar
de F-jes, die na hun eigen wedstrijdje met coaches Patrick en
Marije klaar stonden om ze op te vangen. 

En dit alles onder luid applaus van alle ouders die toekeken. 

De  oudste  Spookies  werden  met  de  kruiwagen  naar  de  F-jes
gebracht:



https://avantikorfbal.nl/wp-content/uploads/2024/06/A08I9144-1
.mp4
Dag Dex, Klaas, Jule en Marit! Heel veel plezier en succes bij
de F-jes. We gaan jullie missen hoor. 

Voor  alle  kinderen  was  er  daarna  nog  een  aardigheidje  om
daarmee  de  zomervakantie  in  te  gaan  en  ook  de  trainsters
werden verrast met een presentje van alle ouders als dank voor
de inzet. Heel leuk! Nogmaals hartelijk dank!

We hebben het met heel veel plezier gedaan en genoten dit
gezellige jaar met deze leuke groep. In maart hebben we al
afscheid genomen van een aantal kinderen die nu in de F3 en de
F4 zitten en ook zij hebben het seizoen heel goed afgesloten
met coaches Melle, Alwin, Patrick en Marije. Beide ploegen
werden  kampioen,  dus  een  hele  goede  prestatie  van  deze
teams. Maar zo na de laatste training is het ook leuk om even
terug te kijken naar alle activiteiten die de Kangoeroes en
Spookies dit seizoen hebben gehad. De jeugd NAC heeft vele
leuke  dingen  georganiseerd  zoals  de  bingo,  het
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Sinterklaasfeest, de vossenjacht, Paaseieren zoeken en ploeg
van  de  week  bij  Avanti  1.  Maar  ook  hadden  we  een
spelletjesavond, speelden we wedstrijdjes tegen DES en Die
Haghe  met  de  oudste  Spookies  en  gingen  we  naar  een
Kangoeroetraining  bij  VEO  vorige  week.  

A.s. zaterdag 22 juni mag iedereen nog meedoen (via school of
gewoon via Avanti) met de instuif voor de kleuters tijdens het
schoolkorfbaltoernooi van 10.00 tot 11.15 en de week erna, op
29 juni, is de laatste activiteit van dit seizoen bij Avanti;
de Familyday. 

De  kinderen  mogen  de  hele  ochtend  langskomen  om  op  het
springkussen gaan, geschminkt te worden en spelletjes doen
samen met de eigen ouders. 

En daarna gaan we dan met z’n allen genieten van een heerlijke
zomervakantie! 

Hier alle geweldige foto’s door Aleid gemaakt.

https://photos.app.goo.gl/rh6YFiKdGRBpc5Gm9

