
Sporthal De Vriesgang
Wie de laatste weken in onze sporthal is geweest, weet het: je
waant je niet in Pijnacker, maar in een diepvriesafdeling van
de supermarkt. Zodra het eerste, tweede of de U19-1 speelt of
traint, lijkt het alsof de hal gesponsord wordt door Iglo.
Geen wonder dat de hal inmiddels liefkozend De Vriesgang wordt
genoemd.

IJskoud voordeel

Sportclubs staan bekend om creatieve manieren om tegenstanders
uit hun comfortzone te halen. Voetbalclubs lieten vroeger het
gras expres lang staan tegen Ajax, zodat de bal niet rolde.
Anderen zetten de verwarming in de kleedkamer van de gasten op
standje sauna. Bij korfbal hoor je verhalen van hallen die
juist tropisch warm worden gestookt — de thuisploeg gewend, de
tegenstander  gesloopt.  Maar  ja,  dat  kost  wel  een  flinke
energierekening.  Misschien  hebben  wij  het  slim  omgedraaid:
gewoon  de  thermostaat  op  “Noordpool”  en  hopen  dat  de
tegenstander  bevriest.

Gezond of gevaarlijk?

Het geheim van onze kou is simpel: de luchtverversing blaast
buitenlucht naar binnen. Staat het buiten op drie graden, dan
krijg je binnen drie graden plus een vleugje sporthalgeur.
Volgens internet ligt de ideale sporttemperatuur tussen de 16
en 18 graden. Lager betekent meer kans op blessures, stijve
spieren en ademproblemen. Toch klagen sommigen dat het dit
jaar juist te warm is door de nieuwe geluidswanden. Kortom: de
één smelt, de ander bevriest.

Publiek in winterslaap

Onze  voorzitter  miste  laatst  de  aanmoedigingen  van  het
publiek.  Misschien  wilde  men  wel  juichen,  maar  zat  men
vastgevroren aan de stoeltjes. Volgende keer zetten we in het

https://avantikorfbal.nl/sporthal-de-vriesgang/


programmaboekje een kledingadvies: thermokleding, handschoenen
en  een  ijsmuts.  In  de  rust  glühwein  en  een  koek-en-
zopiekarretje  erbij,  en  de  sfeer  is  weer  warm.  Of  gewoon
heaters op de tribune — dat scheelt ook.

IJskoud de beste?

En dan de hamvraag: helpt die kou ons eigenlijk? De coaches
ijsberen  langs  de  lijn,  spelers  breken  het  ijs  met  hun
tegenstanders, en overwinningen zijn geen koud kunstje. Toch
hoop ik dat we als vereniging vooral warmte uitstralen: in
support, in sfeer en in aanmoedigingen. Alwin zette al de toon
met een spandoek dat de hele korte kant van het veld bedekte.
Nu is het aan ons om achter de selectie te staan.

Laat  Sporthal  De  Viergang  dus  geen  Sporthal  De  Vriesgang
worden, maar Sporthal De Vreesgang: een hal waar tegenstanders
bibberend binnenkomen, maar vooral met respect en bewondering
weer vertrekken. En dat Avanti’s Life weer Bluetiful wordt….


