Avanti 8 — Achilles: 16-4 (5 juni 23019)

Boring Pete

https://www.youtube.com/watch?v=2EKwt9B-Nhk

Pete Sampras, een Amerikaanse tennisser uit de jaren '90.. Bijnaam: Boring Pete. Hij won alles wat
er te winnen viel en deed dat op een manier die “saai” genoemd werd. Technisch hoogstaand,
waardoor hij altijd een tennis-antwoord had op de tactische zetten van de tegenstander. Maar
emotioneel ook een zwijgzame man op het veld, of het nu goed (meestal) ging of slecht (zelden):
Pete reageerde alleen schouderophalend. Toeschouwers, en dus ook journalisten, verveelden zich
op den duur bij weer een overwinning van Pete. “| am bored”, net als de jongen op het filmpje.
Vandaar Boring Pete.

Het Achtste van Avanti is ook een beetje een Boring Pete, hoewel ze waarschijnlijk liever te boek
staan als The Hatefull Eight (naar de film van QuentinTarrentino). Maar dat zijn ze niet. Het Team is
een Boring Eight, en eigenlijk is daar niets mis mee. Sebas verontschuldigde zich na afloop van de
gewonnen wedstrijd tegen Achilles bij de toeschouwers voor de saaie wedstrijd. Maar wat kun je er
als Team aan doen als je op alle vlakken beter bent dan de tegenstander? Net als Pete Sampras:
niets dus. Net zo min als je bij Pete zijn armen op zijn rug kon binden om een meer evenwichtige
tenniswedstrijd te krijgen, zo kun je de Boring Eight van Avanti niet verplichten de ogen af en toe
collectief te sluiten om als toeschouwer een spannender korfbalwedstrijd te zien.

The Boring Eight deden dus gewoon hun routine, en wonnen de wedstrijd dus saai en degelijk. Een
mooi voorbeeld was het eerste kwartier. De verdediging van The Boring Eight zat potdicht, maar de
schoten vielen in de aanval niet direct op het beoogde plekje. Maar geen onvertogen woord bij de
Boring Eight. Gewoon strak blijven verdedigen en op den duur vallen de ballen in de aanval ook wel
op hun plaats. En dat deden ze natuurlijk ook. Tja, en het eerste kwartier was eigenlijk een
blauwdruk voor de rest van de wedstrijd. Geen spannend jongensboekverhaal waarin in de laatste
seconde van de wedstrijd toch de winnende treffer op het bord komt door de speler die eigenlijk
zwaar geblesseerd is en niet zou spelen, maar toch moet invallen omdat er niemand anders is, hij
strompelend het veld inloopt en daarbij ineens moet denken aan zijn opa die makkelijk
multimiljonair met voetballen had kunnen worden als zijn opa maar had geweten hoe hij de veters
van zijn voetbalschoenen had moeten strikken, en terwijl de bal zachtjes op hem afrolt hij dan, met
zijn opa met losse veters op zijn netvlies, vanuit een onmogelijke hoek en afstand en met een kracht
waarvan hij niet eens wist dat hij die in zich had, in een uiterste krachtinspanning de bal over de
tevergeefs duikende keeper van de tegenstander schiet, huilend ter aarde stort omdat zijn
voetbalschoen uitvliegt en hard tegen zijn voorhoofd komt, en hij uiteindelijk trouwt met de
verpleegster die hem de noodzakelijke mond-op-mondbeademing geeft.

Dat gebeurt dus alleen in een stripverhaal, en niet bij de Boring Eight. Die winnen uiteindelijk de
wedstrijd ruim. Net als Pete Sampras staat het Achtste overal bekend om zijn goede prestaties, de
ongeévenaarde Teamspirit en natuurlijk de talrijke overwinningen. Als je dat zo ziet, wat is er dan
eigenlijk mis met een geuzennaam als The Boring Eight?


https://www.youtube.com/watch?v=2EKwt9B-Nhk

Door veel technische malleur (de schoenveters zaten los) zijn de foto’s en de filmpjes niet
helemaal chronologisch en compleet.
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De videos
De eerste

https://youtu.be/LapHsOMoFPU

De tweede

https://youtu.be/BW69PIYJiDQ

De derde

https://voutu.be/QcleKAlzYUc

De vierde

https://youtu.be/Drq9rST503M

De vijfde

https://youtu.be/3sv3_DNLrzs

De zesde

https://youtu.be/q-ODpV_0-8Y

de zevende

https://youtu.be/al-IWpF7Wuw

de achtste

https://youtu.be/i6U3zgcynxQ

de negende

https://youtu.be/3-gE0ODdfaKg

de tiende

https://youtu.be/dR2Vyky5Mok
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de elfde

https://youtu.be/7cRA-gqw7KY

de twaalfde

https://voutu.be/iKlim0Y1scU

de dertiende

https://youtu.be/G8DIppOeRzM

de veertiende

https://youtu.be/7L5rRgc19WA

de vijftiende

https://youtu.be/i6U3zgcynxQ

de zestiende

https://youtu.be/7HgyydZUsww

Deze filmpjes zijn er ook nog, maar geen idee waar die in de wedstrijd passen!

Waarschijnlijk ook de achtste

https://youtu.be/rNFHO8PdrDA

dit zou ook zo maar de vijftiende kunnen zijn:

https://youtu.be/k08gh-5iluc
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